
Eucharistieviering 

op de zesde zondag na Epifanie 

waarin zal worden gedoopt: 

Leonard Petrus Lambert 

zoon van Robert en Martine Timmer en broertje van Lucas 

 

 

 

17 februari 2019 

Oudkatholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort 



1 

 

 

 

 

 

 

Elke geboorte is een wonder 

Ieder kindje zo heel bijzonder 

Geef Heer, dat ook dit kind, 

in deze wereld Uw liefde vindt. 
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OPENINGSLIED Gezang 731           

 

INLEIDING 

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader, van      
   Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. 

Allen:   Amen.     

Voorganger: Ik zal opgaan tot het altaar Gods 

Allen:   tot God, die altijd weer mijn ziel        
   met vreugd vervult. 

GEBED OM VERGEVING  

Voorganger:   Onze hulp is de Naam van de Heer, 

Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
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Voorganger: Laten wij onze schuld belijden  
   in vertrouwen op Gods barmhartigheid. 

Allen buigen het hoofd 

Allen:   Voor U belijden wij, almachtige God,  
   voor heel uw kerk en voor elkaar,      
   dat wij gezondigd hebben,  
   in gedachte, woord en daad, 
   in het kwade, dat wij gedaan hebben  
   en in het goede dat wij hebben nagelaten. 
   Ontferm U over ons,  
   vergeef ons onze zonden, 
   en geef dat wij U mogen dienen; 
   vernieuw daartoe ons leven  
   door Christus, onze Heer. 

Voorganger: De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,     
   vergeve onze zonden en geleide ons tot het eeuwige     
   leven. 

Allen:   Amen.   

 

KYRIE ELEISON (Mis 15) 

Heer, ontferm U onzer. Heer, ontferm U onzer. 

Heer, o Heer, ontferm U onzer. 

Christus, ontferm U onzer, ontferm U, Christus, onzer. 

Christus, Christus, ontferm U onzer.  

Christus, ontferm U onzer. 

Heer ontferm U onzer. Heer ontferm U onzer. 

Heer, o Heer, ontferm U onzer, o Heer,  

ontferm U onzer, ontferm U, ontferm U onzer. 

 

DE LOFZANG 'GLORIA' 

Voorganger: Glorie zij aan God in den hoge. 

Koor: En op aarde vrede, vrede de mensen die Hij liefheeft. 

Allen: Wij loven U, wij prijzen U, wij aanbidden U, wij verheerlijken U 
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Wij zeggen U dank om Uwe overgrote heerlijkheid 

Here God, hemelse Koning, God, almachtige Vader. 

Here, eniggeboren zoon, Jezus Christus,  

Here God, Lam Gods, Zoon des Vaders. 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U onzer. 

Gij die wegneemt de zonden der wereld,  

neem aan ons ootmoedig smeken. 

Gij die zit aan de rechterhand des Vaders, 

ontferm U, ontferm U onzer. 

Want Gij alleen, zijt heilig, Gij alleen Heer. 

Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus, 

met de heilige Geest in de heerlijkheid van de Vader 

in de heerlijkheid van de Vader. 

Amen, amen, amen.  

 

GEBED VAN DE DAG  

De kinderen gaan naar de kinderkerk  

 

EERSTE SCHRIFTLEZING: Jeremia 17, 5-10 

Dit zegt de HEER: 

Vervloekt wie op een mens vertrouwt, 

wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, 

wie zich afkeert van de HEER. 

Hij is als een struik in een dorre vlakte, 

hij merkt de komst van de regen niet op. 

Hij staat in een steenwoestijn, 

in een verzilt en verlaten land. 

Gezegend wie op de HEER vertrouwt, 

wiens toeverlaat de HEER is. 

Hij is als een boom geplant aan water, 

zijn wortels reiken tot in de rivier. 

Hij merkt de komst van de hitte niet op, 
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zijn bladeren blijven altijd groen. 

Tijden van droogte deren hem niet, 

steeds weer draagt hij vrucht. 

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, 

onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? 

Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, 

die nieren toetst, 

die ieder naar zijn levenswandel beloont, 

aan ieder geeft wat hij verdient. 

ANTWOORDPSALM: 1 

Antifoon door het koor, daarna door allen. 
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De antifoon wordt herhaald 

TWEEDE SCHRIFTLEZING: 1 KORINTIËRS 15, 12-20 

Zusters en broeders, wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is 

opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als 

de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, is 

onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van 

God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft 

opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. 

Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als 

Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw 

zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit 

leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar 

Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. 

HALLELUJA GEZANG 429    
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EVANGELIE: Lucas 6, 17-26  

In die dagen, toen Jezus met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar 

het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een 

menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze 

waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; ook 

degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen, en de hele menigte 

probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit die allen genas. 

Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is 

het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. 

Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie 

omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het 

slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen 

rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op 

dezelfde wijze hebben behandeld. 

Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, 

want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie 

wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse 

profeten op dezelfde wijze behandeld. 

Acclamatie op het evangelie: Gezang 304 “U komt de lof toe, u het gezang, U alle glorie, 

o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.” 

PREEK 

Meditatief orgelspel 

 

DOOP VAN LEON 

 

Wanneer de ouders met de dopeling en de kinderen de kerk binnenkomen, gaan allen staan 
en wordt gezongen:  
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Presentatie 

Wanneer de dopeling in de kerk is gebracht, zegt de priester:  
 
Onze Heer Jezus Christus  
heeft na zijn verrijzenis uit de doden  
tot zijn leerlingen gezegd:  
“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.  
Gaat dan heen,  
maakt alle volken tot mijn discipelen  
en doopt hen  
in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest;  



9 

 

en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. 
En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” 

De priester richt zich tot de ouders en zegt: 

Robert en Martine,  
jullie zijn vandaag met jullie zoon in Gods huis gekomen  
om hem door de doop  
te laten opnemen in de kerk, 
om hem te laten opgroeien  
in geloof, hoop en liefde, 
om hem te laten onderwijzen 
in Gods heilzame aanwijzingen voor dit leven 
en om de verlossing met ons te vieren. 
Wij danken God, die jullie dit in het hart heeft gegeven. 

Allen:  Gezegend de Naam van de Heer. 

 

Naamgeving en kruisteken 

De priester vraagt: 

Robert en Martine, welke naam hebben jullie aan jullie zoon gegeven? 

Leonard Petrus Lambert 

Vervolgens zegt de priester: 

Moge deze naam geschreven staan 
in het boek des levens  
en gegrift in de palm van Gods hand. 

De priester neemt het kind in zijn armen en zegt: 

In de naam van Jezus,  
die kinderen in zijn armen nam en zegende,  
ontvangen wij als zijn gemeente Leon met blijdschap in ons midden.  

Wij tekenen Leon met het kruis   
van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus,  
want het is door het kruis,  
dat de vreugde in de wereld is gekomen. 

De priester maakt een kruisteken over het voorhoofd van het kind en reikt het kind over aan 
zijn ouders, waarna deze eveneens het kruisteken maken over het voorhoofd van het kind. 

Handoplegging  

De priester legt het kind de handen op en zegt: 
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Heer onze God,  
Gij hebt uw Zoon in de wereld gezonden 
om de macht van de boze te breken 
en de geest van het kwaad in ons te doven. 
Wij vragen U: leg uw hand op Leon, 
opdat hij mag weten,  
tot welke hoop hij geroepen is 
en hoe rijk en heerlijk het erfdeel is van uw heiligen. 
Laat hem door de kracht van het lijden en sterven  
van Jezus Christus en van zijn verrijzenis  
nooit alleen in het donker gaan, 
maar verlicht zijn levensweg door uw Geest. 
Geef, dat hij alle dagen van zijn leven zich gesterkt weet 
door uw nabijheid.  

Allen:  Amen. 

De priester raakt met de vingers de oren en de mond van het kind aan en zegt:    

In de naam van Jezus,  
die de oren opende van wie niet kon horen 
en de tong losmaakte van wie niet kon spreken: 
Effata! word geopend,  
opdat je met blijdschap Gods woord mag horen  
en zijn lof verkondigen. 

Allen: Hoor Israël,  
de Heer is onze God;  
de Heer is één.  
Eén is onze God,  
groot is onze Heer, 
gezegend zijn Naam. 

 

Geloofsbelijdenis      

De priester richt zich tot de gemeente: 

Zusters en broeders,  
opdat hij die de doop zal ontvangen  
zich gedragen mag weten door het geloof van de kerk, 
willen wij samen dit geloof belijden:       

Allen gaan staan 

Allen: Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde 
En in Jezus Christus,  
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zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen van de doden, 
die opgestegen is ter hemel,  
zit aan de rechterhand van God,  
zijn almachtige Vader 
vandaar zal hij komen oordelen  
de levenden en de doden 
Ik geloof in de heilige Geest,  
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen,  
de vergeving van de zonden,  
de verrijzenis van het lichaam,  
en het eeuwig leven.  
Amen. 

       

Doopbeloften         Allen gaan zitten 

De priester vraagt de gemeente: 

Zusters en broeders, wilt u Leon, 
voor zover in uw vermogen ligt, helpen te groeien in het geloof 
in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus 
en wilt u hen helpen Christus na te volgen? 

Allen:  Ja, dat willen wij. 

De priester vraagt de ouders: 

Martine en Robert, beloven jullie Leon,  
die aan jullie is toevertrouwd,  
met liefde en zorg te omringen? 

Ouders:   Dat beloven wij. 

Beloven jullie Leon op te voeden  
in de geest van het evangelie van Jezus Christus 
en hem in liefde trouw te blijven 
welke weg hij in de toekomst ook zal gaan? 

   Dat beloven wij. 

Beloven jullie elkaar en Leon 
aan God aan te bevelen 
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en hem te helpen het kwade te overwinnen 
door het goede te doen? 

   Dat beloven wij. 

Willen jullie dat Leon gedoopt wordt? 

   Ja, dat willen wij. 

 

Bediening van de doop 

De priester stort driemaal water op het hoofd van de dopeling en zegt: 

Leonard Petrus Lambert, 
ik doop je in de Naam van de  Vader 
en de  Zoon  
en de  heilige Geest.  

Allen:   Amen. 

De priester zalft de gedoopte kruisgewijs op het hoofd met het chrisma en zegt: 

De almachtige God,  
Vader van onze Heer Jezus Christus, 
heeft je doen herboren worden  
uit het water en de heilige Geest  
en geeft je deel aan de vergeving der zonden.  
Hij verzegelen je  
met het teken van zijn Gezalfde — Christus — 
wiens naam jij voortaan mag dragen. 

Bevestiging van het nieuwe leven 

De priester legt het witte doopkleed op de pasgedoopte en zegt: 

Jij die in Christus bent gedoopt,  
jij hebt je met Christus bekleed. 

De doopkaars wordt aan de paaskaars aangestoken en aan de ouders overhandigd. 

Ontvangt voor Leon 
het licht van Christus, 
het waarachtige licht,  
dat voor alle mensen is verschenen. 
Dat Leon door het leven mag gaan  
als een kind van het licht. 

De priester zegt tot de nieuwgedoopte: 

Leonard Petrus Lambert, ga in vrede het nieuwe leven in. 



13 

 

De priester zegt tot de ouders: 

Robert en Martine,  
omring Leon met jullie liefde, 
wees gelukkig met elkaar  
en de Heer zij met jullie. 

Hierna wordt gezongen, Gezang 720 
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VOORBEDEN         

Acclamatie op de intenties: Gezang 317 “Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.” 
 
VREDEGROET     

OPDRACHT VAN DE GAVEN    

Terwijl de gaven van brood en wijn naar het altaar worden gebracht, wordt er gecollecteerd 
voor Terre des Hommes en zingen allen het volgende gezang: 
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OPDRACHT VAN DE GAVEN 

Voorganger:  Bid, zusters en broeders, dat onze offerande      
   aanvaard mag worden door God, de almachtige     
   Vader. 

Allen:   De Heer neme de offerande aan uit uw handen,     
   tot lof en eer van zijn Naam, tot heil van ons en     
   van zijn gehele heilige kerk. 

Voorganger: Amen. 

 

GEBED OVER DE GAVEN  

EUCHARISTISCH GEBED          

Voorganger:  De Heer zij met u    

Allen:   En met uw geest. 

Voorganger:  Opwaarts de harten   

Allen:   Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Voorganger: Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God. 

Allen:   Hij is onze dankbaarheid waardig.  

(prefatie nr. 6, eucharistisch gebed nr. 3) 

HEILIG (Mis 15) 

Heilig, heilig, heilig is de Here God,  

heilig, heilig is de Heer,  

God der heerscharen.  

Hemel en aarde zijn vol van uwe heerlijkheid.  

Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge.  
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Gezegend Hij die komt, gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.  

Hosanna in den hoge, hosanna in den hoge.  

Acclamatie:  

Allen:  Jezus Christus is Heer,  
tot glorie van God de Vader!  

HET ONZE VADER 

Voorganger:  Laat ons bidden. Aangespoord door het woord van de Heer en 
door goddelijke lering onderwezen, durven wij spreken: 

 

 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
 Amen. 
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HET BREKEN VAN HET BROOD 
LAM GODS, Mis 15 

Lam Gods, Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

Lam Gods, ontferm U onzer, Lam Gods ontferm U onzer. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

Lam Gods ontferm U onzer, ontferm U onzer.  

Lam Gods, Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

geef ons de vrede.  

Geef ons de vrede, geef ons de vrede,  

Lam Gods, Lam Gods, geef ons de vrede. 

 
COMMUNIE 

Voorganger: Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. 

Allen:  Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een 
woord en ik zal gezond worden. 

Voorganger: Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus beware ons tot eeuwig 
leven. 

GEBED NA DE COMMUNIE 

Gesprek met de kinderen 

BESLUIT             Allen staan 
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ZEGEN          

SLOTLIED  

 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, 
steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen 
voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard 
die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou 
en jij in Mij? 

3. Wil je gids zijn voor de blinde 
die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, 
gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, 
 ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou 
en jij in Mij? 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: 
jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 
'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, 
dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou 
en jij in Mij? 

5. Heer van liefde en van licht, 
vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, 
en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, 
uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U 
en Gij in mij.

 

De slotcollecte is bestemd voor het pastoraat van de kerk. 

Na afloop van de viering is er koffie, thee en wat lekkers in de Joriszaal. U bent van harte 
uitgenodigd om Martine, Robert, Lucas en elkaar te feliciteren met de doop van Leon.  
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Mocht u naar aanleiding van deze viering vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot  

pastoor Louis Runhaar,  
tel. 033-4940390,  
e-mail: pastoor@amersfoort.okkn.nl 

of tot de secretaris van het kerkbestuur,  
Lydia Janssen  
tel. 033-4750663,  
e-mail: secretaris@amersfoort.okkn.nl 

Geen contant geld voor de collecte? U kunt ook een bedrag voor het collectedoel of de 
parochie overmaken op NL62 INGB 0000 4437 46 t.n.v. kerkbestuur oud-katholieke parochie 
Amersfoort. Giften zijn fiscaal aftrekbaar omdat de kerk ANBI gecertificeerd is. 


